
Voorbeden  
kunt u doorgeven  

via deze link, klik hier!

voorganger:
Ds. Janos Schellevis
ouderling van dienst:
Jaap Bouman
diakenen van dienst:
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invaldiaken:
Marlies Langeveld
kindernevendienst:
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lector:
Janna Scheffer
organist: 
Marjanne Deij
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1:	 Diaconie Voedselbank, 	Diaconie Voedselbank, 	
	 decembercadeautjes  	 decembercadeautjes  
	 kinderen	 kinderen
2:	 Kerk
collectant:
John Tahapary
koster: 
John Dieleman
techniek geluid:
Jos Nieuwdorp
techniek beamer:
Fokke Roelofs
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Maaltijd van de Heer, Missionaire DienstMaaltijd van de Heer, Missionaire Dienst

1STE COLLECTE:  
Diaconie Voedselbank, decembercadeautjes kinderen.
De kinderen uit de gezinnen die via de voedselbank 
worden gesteund willen net als andere kinderen rond-
om 5 december of met de Kerst natuurlijk graag een 
cadeautje krijgen. Vaak is dat financieel niet mogelijk, 
daarom wordt er in december via de voedselbank ook 
op die manier aan de kinderen gedacht .Zoiets vraagt 
natuurlijk tijd om te regelen en geld om te realiseren. 
Vandaar nu al vast deze collecte, die de diaconie be-
stemt Hiervoor. Voor dit concrete doel, heel dicht bij 
helpen we natuurlijk graag mee!

2DE COLLECTE:  
Is voor de eigen Kerk

Donaties voor de DIACONALE COLLECTE: 
   IBAN: NL07 RABO 0321 3284 34
	    t.n.v.: Diaconie Protestantse gemeente Goes  
		       vermeld daarbij de datum van desbetreffende zondag.

OVER DEZE DIENST: 
'Alles is vergeten en vergeven' zeggen wij wel 
eens. Dat klinkt heel nobel, maar doen we dat dan 
ook? Handelen we er ook naar? Kunnen we dat eigenlijk wel? 
Dat vergeven is de essentie van wat Jezus vandaag aan Petrus antwoord als 
die hem vraagt hoe vaak we iemand eigenlijk moeten vergeven. Een ant-
woord waar je nog wel even over na blijft denken, En niet alleen vandaag....'

U kunt ook vrijblijvend de volgende link gebruiken: 
 https://site.skgcollect.nl/147/gift/formulier.html?id=4561

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://site.skgcollect.nl/147/gift/formulier.html?id=4561


DINSDAGMIDDAG GEBEDEN IN DE  
GROTE OF MARIA MAGDALENAKERK.

Om 12.30 uur bent u hartelijk welkom om mee te zingen, te bidden en te  
luisteren naar de lezing en de muziek in een korte dienst van 15 minuten.  

Even opladen, rusten of bezinnen. Of alle drie.

Lector en musicus is Nelleke van der Linden. Graag tot ziens!

OPGAVE KRINGEN EN ACTIVITEITEN 
Het nieuwe activiteiten boekje is onlangs met het kerkblad uitgekomen en bezorgd. 

Voor sommige kringen en activiteiten wordt opgave gevraagd. 

DOE DAT TIJDIG AANGEZIEN ER EEN AANTAL KORT NA DE STARTZONDAG ZULLEN BEGINNEN!!!

ENQUÊTE VEELKLEURIGE DIENSTEN
De gemeente heeft de afgelopen jaren mogen proeven aan diverse veelkleurige diensten. Hoe heeft u dat 
ervaren? Bent u hier positief over of kan het wellicht beter Komen sommige diensten te veel voor in het  
rooster of juist te weinig? Jouw mening kan gegeven worden in deze enquête. Maak gebruik van de volgende 
link  https://forms.office.com/r/0NHeU4ce1W  Als je daar op klikt kom je gelijk bij de enquête en kan je jouw 
mening geven. De enquête staat open vanaf heden tot en met zondag 8 oktober.
Jouw mening wordt zeer op prijs gesteld – dus vul de enquête in. 
De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor het nader invullen van het rooster van 2024.  
De resultaten zullen ook worden gedeeld in de gemeentevergadering van november 2023.
Namens de kerkenraad, Harry van Waveren en IJzaäk Adema

MEDITATIE 
Ben je op zoek naar stilte en gebed… 
Ben je op zoek naar een vorm van rust en (zelf)herstel…
Ben je op zoek naar een andere manier van gezond leven… 
Dan ben je van harte welkom bij onze Meditatiegroep. 
Gemeenteleden (alle gezindten), geïnteresseerden, gelovigen en niet-gelovigen, ieder die de ervaring 
van inkeer, stilte, rust en stil gebed wil beleven, is van harte welkom in de Vredeskerk, op de maandag-
avond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Aanmelden ( bij ds.Nelleke, tel.06 53496567, 
e-mail: n.vander.linden@kpnmail.nl) is niet verplicht, maar wel prettig om een inschatting te kunnen maken. 
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CHOCOLADELETTERS!
Als aanvulling op de diaconale collecte van vandaag. De diaconie wil aan alle kinderen uit gezinnen die 
van de voedselbank voedselpakketten krijgen een chocoladeletter aanbieden. 
Dat lijkt simpel maar reken eens even uit : + 200 letters van + €2, ……Daarom vragen de diakenen u om bij 
de.boodschappen een gewone chocoladeletter melk of puur van ong 135 gram te kopen en die hier in de 
kerk in te leveren, de diaconie zal ze inpakken en aan de voedselbank overhandigen. 
Vanaf volgende week zondag t/m 5 november kunt u de letters inleveren. Een super leuke actie  om met 
zijn allen aan mee te doen….doet u ook mee?

DOODGEWOON LEVEN
Doodgewoon leven gaat over leven met veranderingen. Leven met het besef dat alles verandert. Het 
leven, ons leven, vergankelijk is. Natuurlijk hebben we verwachtingen, wensen over ons leven, dromen we 
van voorspoed en geluk. Kunnen we die loslaten op het moment dat ons leven anders loopt? 
Ons realiseren dat dat dat ook het leven is. Hoe gaat ieder om met verandering in het leven? 
Hoe gaan we om met het feit dat we vergankelijk zijn, allemaal? Hierover delen, van elkaar horen en leren 
is helpend en helend. Het kan inzichten geven hoe hier mee om te gaan.
Donderdagavond 12 oktober in het Geerteshuis te Kloetinge.
Tijd: 19.30 uur. Kosten: 7, 50 euro Opgeven bij Jacomien Marinussen: j.marinussen@zeelandnet.nl

https://forms.office.com/r/0NHeU4ce1W
mailto:n.vander.linden%40kpnmail.nl?subject=meditatie
mailto:%20j.marinussen%40zeelandnet.nl%20?subject=Doodgewoon%20leven


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GA (vaker) VEGA receptenboekje uitgekomen! 
Met 22 heerlijke recepten voor en door onze kerk. 
Wie op de gemeentezondag was, heeft het al kunnen 
meenemen. Het is vanaf zondag 8 okt verkrijgbaar 
na de diensten. Voorlopig graag 1 exemplaar per 
huishouden. Het boekje kost niets, maar een gift aan 
de kerk hiervoor wordt zeer op prijs gesteld. Dat kan 
contant in de doos die in de kerk erbij staat, maar 
ook via de QR code op de doos die naar je 
bankrekening leidt waarbij een vrije gift gegeven kan 
worden. Diezelfde QR code staat ook hierbij en die is 
dus ook net zo te gebruiken.  
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Mededelingen kunt per e-mail, uiterlijk voor donderdag avond 20.00 uur, sturen naar: GEMEENTEBRIEF@ESID.NL 

OVERLEDEN:  
Op vrijdag 28 september overleed in de leeftijd van 97 jaar, Jacomina Hoogerheide-Maas. Jacky woonde de laatste 
periode in Sint Maarten in de Groe, daarvoor in de Bongerd. De uitvaart was afgelopen donderdag in besloten familie-
kring en werd geleid door pastor Bart van Noord. Bidden wij voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

PASTORALIA: 
Dhr. Henk Wagenaar, Elvis Presleylaan, heeft dinsdag in het ADRZ een kleine ingreep waarna hij naar een Zorghotel zal gaan.

AGENDA:
MAANDAG | 9 OKT. - VREDESKERK - 19.00 uur tot ca. 20.00 uur MEDITATIEGROEP 
DONDERDAG | 12 OKT. - VREDESKERK - 09.30 uur tot ca. 11.30 uur ONTMOETINGSOCHTEND welkom! 
DONDERDAG | 12 OKT. - INLEVERDATUM KOPIJ ‘OP WEG’ NR7, 2023.

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJK, BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD: 	 Mw. A. W. Sinnema-Verstrate, Wilsonstraat  
WEST/CENTRUM:	 Fam. Dierkx-de Hulster, J.A. van der Goeskade
OOST:	 Dhr. Kloosterman, M.D. de Grootstraat  
ZUID:	 Fam. P. Steketee, Simon Vestdijklaan, Kloetinge

WORKSHOP MOZAÏEKEN In oktober hoopt Reanne Vlaming  weer een aantal avonden de workshop 
Mozaïeken te geven. Wat mozaïeken zo fijn maakt, is dat je helemaal niet handig/creatief hoeft te zijn om toch iets 
moois neer te zetten. Als je een idee in je hoofd hebt dan volgt de rest vanzelf! De workshop is voor beginners en 
ook voor degenen die het al een keer gedaan hebben.  Het enige dat nodig is, is dat je het leuk vindt om met 
anderen creatief bezig te zijn. De kosten zijn € 5,-- per avond. Hiervoor krijg je dan een plankje waar je je werkstuk 
op kan maken, mozaïeklijm, tegeltjes en cement om het geheel af te maken. Dit alles onder het genot van een 
kopje koffie of thee. We hopen weer op een enthousiaste groep deelnemers! De data zijn: 4,11, 18 en 25 oktober 
(onder voorbehoud) in de Geerteskerk. Aanmelden via: Reanne Vlaming op jbvlaming@outlook.com 

TAIZÉ-VIERING 29 OKTOBER 2023 Op 29 oktober wordt er in de Geerteskerk te Kloetinge 
weer een Taizé-viering gehouden om 19:30 uur. Het thema van de viering is: LIEFDE. Kenmerkend voor 
Taizé vieringen zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. We zingen de liederen met dezelfde een-
voud als in Taizé, zodat we tegelijkertijd het lied kunnen ontdekken, en ook het gebed dat ermee uitgedrukt 
wordt. Een Taizé-viering schept ruimte in het eigen hart om zich te verbinden met God. In de viering is tijd 
voor bezinning, tijd om te zingen, tijd om te luisteren naar teksten en tijd om stil te zijn. Voel je welkom om 
deel te nemen aan deze inspirerende momenten van samenzijn. De kerk is open vanaf 19 uur, na afloop 
van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie of thee.

SPIRITUEEL CAFÉ OP 8 OKTOBER EN 12 NOVEMBER Ook het komend najaar is er – na 
het succes van vorig jaar- weer het spiritueel café. Op twee zondagmiddagen zullen we  in gesprek te 
gaan rondom thema's die centraal staan in ons leven: zingeving, verdieping, verwondering of de zoek-
tocht daarnaar. De eerste middag staan we stil bij  het gedachtegoed van Etty Hillesum. Dit doen we 
aan de hand van een filmfragment uit “De zoektocht naar schrijfster in oorlogstijd”en passages uit haar 
dagboek. De tweede middag bespreken we levensvragen die Derk de Wachter en Herman Finkers in 
korte filmpjes ons aanreiken. We ontmoeten elkaar in een aantrekkelijke en warme omgeving die voor 
iedereen toegankelijk is: Op t Hof Olmenstein. Wanneer: zondagmiddag 8 oktober en 12 november 
Tijd: 15.00 uur-17.00 uur Waar: Op ‘t Hof Olmenstein, Abbekindersezandweg 21, Kloetinge. Opgave 
bij Rian Duininck via de mail: hrm@duininckconsult.nl Kosten: 7,50 (incl.koffie/thee)

MEDITATIEVE WANDELING OP 14 OKTOBER Op 14 oktober is er weer een meditatieve 
wandeling. Dit keer een meditatieve wandeling in de kleuren van de herfst. We beginnen bij de Schaapskooi 
in Nisse. Wandelen en mediteren gaan heel goed samen, Lopend in de vrije natuur, met de wind om je 
hoofd, komen je gedachten tot rust bij iedere stap die je zet.  Soms kom je tot nieuwe inzichten. Tijdens de 
wandelingen worden stilte en gesprek  aan de hand van een “thema voor onderweg” afgewisseld. Je loopt 
in een groepje van 2 of 3 personen door de mooie Zak van Zuid-Beveland. De wandeling zelf duurt een uur 
tot anderhalf uur. Na de wandeling is er koffie of thee, Wanneer: zaterdag 14 oktober om 10.00 uur
Start bij : De Schaapskooi in Heinkenszand, Nieuwe kamerseweg 3,  4451 NE Heinkenszand
Kosten: 5 euro Opgave en inlichtingen bij Janneke Herweijer: j.herweijer@xs4all.nl

mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
mailto:%20jbvlaming%40outlook.com%20?subject=Workshop%20Moza%C3%AFeken%20-%20Prot.%20gem.%20Goes
mailto:hrm%40duininckconsult.nl?subject=spiritueel%20cafe%208%20okt%20-%2012%20nov.
mailto:j.herweijer%40xs4all.nl?subject=Meditatieve%20wandeling%20op%2014%20oktober


Orgelspel: Praeambulum, H. Scheidemann

INLEIDEND  
Welkom 
Woord van welkom + afkondigingen door 
Ouderling van Dienst Jaap Bouman	 We gaan staan

Bemoediging  
O: 	Deze kerkdienst is onze God bij ons
A: 	 DIE HEMEL EN AARDE GESCHAPEN HEEFT
O: (drempelgebed)…Zo zijn we hier samen,  
	 in de naam van Jezus.
A:	 AMEN

Intochtslied: 103: 1, 3, 5  
‘Zegen mijn ziel de grote naam des Heren’
Groet	 V: 	God zal ook vandaag bij ons zijn.
			   A:	 MET ZIJN GEEST	 We gaan zitten

Inleiding: ‘Vergeving’ 
LEZEND EN UITLEGGEND
Aansteken van de Bijbelkaarsen.

GEBED OM LICHT

Kindermoment: Gesprekje –Filmpje ‘Kinderopw. 159 
Vergeven’ > KND 

Schriftlezing 1ste Testament: 
 Exodus 32: 7 t/m 14 (NBV 21) - Lector
Schriftlezing 2de Testament:
Matteüs 18: 21 t/m 35  (NBV 21) - Voorganger

Lied 313: 1, 4, 5  ‘Een rijke schat van wijsheid’

Preek 
Orgelspel

Lied: ‘God die gul de schuld vergeeft’  
lied van André Troost (melodie NLB 919) (klik hier)

Terugkoppeling met kinderen

ANTWOORDEND
Herdenking overledenen > STILTE

Collecte aankondiging: 
1. 	 Diaconie Voedselbank,  
	 decembercadeautjes kinderen
2. 	 Kerk

DIENST VAN DE TAFEL
Inleiding > Lied: ‘Deel het brood’ 1 t/m 5 (klik hier) 

Nodiging
In de kerk vieren wij samen de maaltijd van onze Heer. Avond-
maal vieren, dat is brood op je tong en geurige wijn uit de 
beker. Dat is uitzien naar de nieuwe stad, waar de kinderen 
dansen en zingen als je daar naar verlangt, kom dan naar zijn 
maaltijd in vrede.

Tafelgebed
Gezegend bent U, God onze Vader en gezegend is Jezus 
die komt in uw Naam want Hij, Jezus, is tot het uiterste ge-
gaan, om ons voor U te behouden. Hij heeft voor ons uit, de 
doortocht gemaakt, door het benauwde van de dood naar 
de ruimte van het leven. Zo is Hij onze herder, de hoeder van 
zijn volk. Wij danken U, dat Hij, Jezus, als mens dichtbij ons 
gekomen is,voor heel ons leven, tot het einde toe.

8 oktober 2023 - 10:00 uur
Ds. Janos Schellevis 
MAALTIJD V.D. HEER
 

Lied 405: 1 ‘Heilig, heilig, heilig!  
Heer God almachtig’ 

Want in de nacht, dat Hij, Jezus, zijn leven gaf, nam Hij 
brood in zijn handen. Hij zegende het, Hij brak het en gaf 

het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet hiervan, jullie allemaal/ want dit is 

mijn lichaam/ dat voor jullie gegeven wordt

Ook nam Hij, Jezus de beker, zegende deze ook en gaf 
hem aan zijn leerlingen, met de woorden:

Neemt deze beker en drinkt hier allemaal daaruit
want deze beker is het nieuwe verbond in mijn 
bloed dat voor jullie en voor iedereen vergoten 
wordt/ om de zonden te vergeven blijft dit doen 

om je mij te herinneren.

Lied 653: 2, 5 Gij zijt het brood/ Gij zijt de wijnstok 

Zend, zo vragen wij, uw Heilige Geest, over dit brood en 
deze wijn Stort uw Geest ook uit over ons, zodat wij elkaar 
dragen en verdragen op onze weg naar uw toekomst, om 
met alle volken het feestmaal te vieren.
 
Vredesgroet
Here Jezus Christus, U hebt aan uw volgelingen gezegd: 
‘Vrede laat ik u, Mijn vrede geef Ik u’. Maak uw belofte waar, 
geef vrede in uw naam, maak ons één, U die leeft in eeuwig-
heid. Amen. We groeten elkaar met de vredesgroet: (met 
elkaar toeknikken en de woorden: ‘vrede’ of ‘sjaloom’)

Instellingswoorden
Laten wij dan nu samen de maaltijd van God vieren
‘Het brood dat wij breken, het lichaam 
	 van Christus, het brood uit de hemel’
			    
			   ‘De beker met wijn, het bloed van 
				    Christus, de wijn van het koninkrijk.’
Komt nu allen want de maaltijd van de Heer staat klaar.
 
				          Delen van brood en wijn onder orgelspel

Dankgebed, eindigend met gezamenlijk  
gebeden ‘Onze Vader’ (NBV)  

UITLEIDEND
Teken van Hoop                                          We gaan staan

Slotlied  416: 1, 2, 3. 4  
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen van God > Lied 431b ‘Amen’ 
 
Orgelspel:  
Praise my soul the  
king of heaven (103c) 

https://youtu.be/c-N--PdVmWU
http://www.tekenvanhoop.nl
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‘GOD DIE GUL DE SCHULD VERGEEFT’ 
op melodie NLB 919, André Troost

1. God, die gul de schuld vergeeft, 
    wat wij ook misdeden, 
    die geen wrok door liefde weeft 
    en geen wraak door vrede, 
    niet als wij / rekent Gij 
    méér dan voorgeschreven: 
    zeventig maal zeven. 

2. God, die nieuwe mensen schept,
    niet met schulden rekent, 
    die ons kleed herweven hebt: 
    wit mijn zwart verleden, 
    geef dat wij  / léven: blij, 
    boven haat verheven – 
    en elkaar vergeven.



LiederenLiederen  8 oktober 20238 oktober 2023
DEEL HET BROOD 

 
 

 
  
 

2. Deel het brood met je vrienden, 
    deel het hier met elkaar. 
    Deel het zoals de tienden, 
    als het brede gebaar. 
 
3. Deel het in de gemeenschap, 
    deel met man, vrouw en kind. 
    Deel vanuit geloofsvriendschap 
    die je zelf ondervindt. 
 
4. Deel het met vreemde mensen, 
    deel het brood met een gast. 
    Deel je gaven en wensen 
    en draag andermans last. 
 
5. Deel je brood rond op aarde, 
    deel je geld, deel de macht. 
    Deel je kennis als waarde; 
    doe waarop wordt gewacht!      

© Tekst en Muziek Janos Schellevis 2013 

Lied: ‘Deel het brood’


